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Projecten Messiaanse gemeenten
1754 AKKO Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705  ARAD     Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch) 
1711 ARAD Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798 ARIEL David en Leah Ortiz
1777 ASHDOD Kehilat Beth Hallel - Israël Pochtar
1721  ASHKELON Kehilat Shekinat Yeshua - Daniel Borenstejn
1710 BE’ERSJEVA Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
1716 BE’ERSJEVA Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1742 HAIFA Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih 
1745 HAIFA Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis 
1795 HAIFA HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar 
1796 HAIFA Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767 JAFFA Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
1702 JERUZALEM Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731 JERUZALEM Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1733  JERUZALEM  Jerusalem Assembly - Meno Kalisher
1746 JERUZALEM Kehilat Even YIsraël - Victor & Julia Blum
1756 JERUZALEM Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759 JERUZALEM Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
1763 JERUZALEM Kehilat Melech HaM’lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765 JERUZALEM King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769  JERUZALEM  Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782 JERUZALEM Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783  JERUZALEM Voice in the Wilderness - Anthony Simon
1785 JERUZALEM Succat David - Zvi Randelman
1786 JERUZALEM Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1743 JIZREËL VLAKTE Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714 KARMIËL Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719  KARMIËL      Beit Avi – Moshe & Batel Loewenthal 
1737 KARMIËL Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744     KFAR VARADIM     Israël & Shlomit Harel
1727 KFAR SABA Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo 
1741 KIRYAT SHMONA Kehilat OrHaGalil - Adil & Margareth Sapir
1718 KIRYAT YAM Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715 NAHARIJA Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717 NAHARIJA Kehilat Or HaGalil - Ephraïm & Jeannie Goldstein
1794 NAZARETH Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749 NETANJA Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778 PETACH TIKVAH Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739 RISHON LEZIJJON Kehilat Chesed Ve’Emet - David Zadok
1792 SHFAR’AM Ehab & Magda Ashkar
1728 TEL AVIV Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708 TEL AVIV Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748 TEL AVIV Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755 TEL AVIV Aviv Ministries - Dov en Olga Bikas
1735 TIBERIAS Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753 TIBERIAS Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri 

1704  ARAD  Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724 ASHDOD YAACOV Alon en Anne Tamir
1725 EILAT The Shelter - John & Judy Pex
1732 EIN KEREM Beit Netanel - Rachel Netanel
1712 HAIFA Beit Nitzachon - E.Benson
1751 HAIFA Even Haëzer Home
1709 JAFFA Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706 JERUZALEM Be ád Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707 JERUZALEM Judith de Heer
1726 JERUZALEM Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736 JERUZALEM Jerusalem Street Production / HeartRock TV  
  / Jamm - Richard Frieden
1747 JERUZALEM Revive Israël - Asher Intrater
1752 JERUZALEM Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758 JERUZALEM Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760 JERUZALEM Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1771  JERUSALEM   Israel Bible Society - Victor Kalisher 
1775 JERUZALEM Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780 JERUZALEM Peter & Nellie Spaander 
1790 JERUZALEM Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781 KADES BARNEA  Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1722 MA’ALE ADUMIM Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman 
1776 NETANYA Israël College of the Bible - Erez Soref
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1729  TEL AVIV  Abundant Life - Ishai & Anat Brenner
1755     TEL AVIV     Dov en Olga Bikas

Projecten Messiaanse bedieningen

Giften zonder vermelding van projectnummer 

worden als Algemene Gift aangemerkt. 

Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Giften
IBAN nummer NL19 INGB 0004651992 
BIC-code: INGBNL2A

Deze wijk heeft zelfs niet de valse schijn 
van de ‘rode lichtjes buurten’ in de grote 
metropolen van de wereld. Het is een ver-
laten buurt, waar alleen de prostituees, 
hun bezoekers en junkies rondzwerven. In 
Israël is drugsverslaving en prostitutie met 
elkaar verweven. De meeste prostituees 
zijn verslaafd aan de heroïne, maar er zijn 
hier ook veel vrouwen verslaafd aan de 
alcohol.
Anat Brenner, de drijvende kracht achter 
‘Chaim Besheva’ (Overvloedig Leven), geeft 
ons uitgebreid informatie. ‘Veel vrouwen 
die werkzaam zijn in de prostitutie worden 
zwanger. Abortus is meestal de volgende 
stap, anderen gaan door met zich te pros-

Zvi Kalisher overleden
Op maandag 17 november overleed  
Zvi Kalisher (1928). 
Als Henryk Kalisher werd hij in 1928 
geboren in de Poolse stad Warschau. 
Hij overleefde het ghetto en de shoah 
en maakte in 1947 aliyah naar Israël. 
Daar leerde hij Jeshua kennen als 
Messias. En zo behoorde hij tot de 
eerste generatie Messiaanse Joden van 
onze tijd. Zijn zoons Meno en Victor 
hebben beide een leidinggevende 
positie in de Messiaanse beweging. In het septembernummer 
schreven wij nog over hen.
Onze gedachten gaan uit naar de familie Kalisher en wij bidden 
om troost van onze hemelse Vader. 

Slim geven
De Belastingdienst controleert steeds nauwkeuriger als het 
gaat om giften. Het CGI heeft een zelfstandige ANBI status 
sinds 1 januari 2008, wat garant staat voor de fiscale aftrek-
baarheid van donaties. Nieuw is de gegarandeerde belasting-
aftrek als u een Overeenkomst afsluit voor minimaal 5 jaar. 
Zonder dat u daarvoor naar een notaris hoeft. Als u ons boven-
dien machtigt voor deze periodieke gift, dan heeft u er geen 
omkijken meer naar. Kijk op onze website onder doneren.

Overvloedig leven in een 
achterbuurt van Tel Aviv

Anat en Ishai Brenner

‘Wij zijn beiden Israëlisch-Joodse gelovigen.’ 
Als wij in Israël van mensen horen dat zij ‘belie-
vers’ zijn, gelovigen, dan weten wij dat het gaat 
om Joodse mensen die geloven dat Jeshua de 
Messias is. Aan het woord is Ishai Brenner, een 
forse man, die zijn arm beschermend om zijn 
vrouw Anat heeft geslagen. Dat laatste is niet 
overbodig, omdat de omgeving van het oude 
centrale busstation van Tel Aviv gevaarlijk is. 
Het is een troosteloze buurt, ver weg van de gla-
moureuze boulevards en de grote toeristenho-
tels bij het strand. De stank van urine is hier zo 
groot dat zelfs de geharde straatkatten van Tel 
Aviv de buurt mijden. 
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Israël
Gemeentenieuws

Lid van: www.israëlplatform.nl

Postbus 795, 7301 BA Apeldoorn
055-8431904  •  info@cgi-holland.nl
Oplage: 9000 ex.

Directie: 
Sieb Buiten  •  s.buiten@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Bestuur: 
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen (secretaris);  
Bram Bleijenberg Bec, Barneveld (penningmeester), Wim Nieuwenhuis, 
St. Maartensbrug, Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl

Voor de actuele sprekersagenda kijk op:
www.cgi-holland.nl

Agenda

Nationale Israëlgebedsdag
7 maart 2015 van 10.30-15.00 uur in Plecht 1, Huizen

TV Uitzendingen ‘De Messias van Israël’

Uitzending gemist?  
Kijk op www.cgi-holland.nl 
of via www.family7.nl/messias

Spreekbeurten
Kijk op de website www.cgi-holland.nl onder ‘sprekers’.

De Engel en Mirjam

En de engel zei tegen haar: Wees 
niet bevreesd, Mirjam, want u 
hebt genade gevonden bij God. 
En zie, u zult zwanger worden en 
een Zoon baren en u zult Hem de 
naam Jeshua geven. Hij zal groot 
zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heer, 
zal Hem de troon van Zijn vader 
David geven, en Hij zal over het 
huis van Jakob Koning zijn tot in 
eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk 
zal geen einde komen.
Lukas 1:30-33

Jip Wijngaarden, 
olieverf op doek 110 x 90 cm
Fotograaf: Menno Alberts

Er worden dit jaar geen kaarten verstuurd.

Shanah tova!
Op deze manier willen wij onze donateurs bedanken die het afgelopen jaar hebben 

gegeven. Dankzij uw steun hebben wij ons werk kunnen doen in Israël en in Nederland. 
In Israël hebben wij Messiaanse gemeenten en bedieningen geholpen bij het uitvoeren 

van hun taken. In Nederland hebben wij kerken en gemeenten geholpen in hun relatie tot 
Israël en de Messiaanse gemeenten.  

Wij zijn onze hemelse Vader dankbaar dat wij jaar op jaar een groei zien in betrokkenheid, 
gebed en financiën. Als organisatie leveren wij een steeds grotere inspanning vanwege 

toenemende vraag. Daardoor ontstaat er soms een spanningsveld tussen uitgaven en 
inkomsten. Dankzij uw steun in het afgelopen jaar waren wij in staat onze taak te blijven 
uitoefenen. Daarom zien wij uit naar een nieuw jaar van goede samenwerking en wensen 

wij u een gezegend en gezond nieuwjaar toe! 

Mede namens het bestuur,
Sieb Buiten, directeur



men, dan zou hij naar deze vrouwen 
zijn gegaan. Daarom komen wij iedere 
week verschillende dagen naar deze 
buurt, want hier gebeuren wonderen. 
Wij zien dat hier vrouwen worden 
gered uit een hopeloos bestaan. Wij 
zien dat baby’s worden gered omdat 
hun moeders net op tijd afzien van 

een abortus. God is trouw, Hij heeft 
alleen medewerkers nodig die voor 
Hem uitgaan en de Goede Boodschap 
verkondigen. Immers, de Bijbel zegt 
ons dat de hoeren en de tollenaars 
eerder bereid zijn om te geloven dan 
de religieuze leiders!’ Ishai voegt 
hieraan toe: ‘Deze vrouwen zijn voor 
God heel kostbaar. Zij hebben in dit 
leven al zo veel geleden.’ 

Innerlijke genezing voor vrou-
wen die een abortus hadden 
Anat geeft speciale seminars voor 
vrouwen die een abortus ondergin-
gen. In haar kantoortje ontvangt 
zij ook vrouwen die abortus willen 
ondergaan. Anat geeft de vrouwen 
voorlichting over de verschillende 
fases van de zwangerschap en hoe de 
baby zich in de moederschoot ont-
wikkelt. Op een misschien confronte-
rende manier legt zij hun uit wat de 
verschillende praktijken zijn van het 
beëindigen van een zwangerschap in 
de abortusklinieken. Door haar inter-
venties zijn veel baby’s gered en hun 
moeders bewaard voor een leven met 
ondragelijk schuldgevoel. 
Anat werd aan iets herinnerd wat tij-

dens haar militaire dienst was gebeurd 
en wat zij heel diep had weggestopt. 
In deze tijd onderging zij zelf een 
abortus. Na veel jaren moest er voor 
Anat eerst innerlijke heling komen. 
Haar kinderen waren geschokt toen 
zij het trieste verhaal van hun moeder 
hoorden. Anat vroeg hun onder tranen 
vergeving voor de dood van het broer-
tje dat nooit geboren mocht worden. 
Zij gaf het kind de naam El-Nathan, 
wat betekent ‘God heeft gegeven’ en 
ontving vergeving en herstel. Anat 
werkt nu vijftien jaar als professionele 
raadgeefster met vrouwen die abortus 
hebben ondergaan of dit willen doen.  

Door Jan Barendse Sr.

titueren tot aan de bevalling.’ Anat 
vertelt over een vrouw die zij wilde 
bezoeken in het ziekenhuis nadat zij 
bevallen was. Anat trof haar daar niet 
aan omdat de jonge verslaafde vrouw 
kort nadat zij het leven schonk aan 
haar kindje, weer naar de staat was 
gegaan om te ‘werken’.  

Het Rode Loper Centrum
Anat vertelt over de uitzichtloze situ-
atie van de vrouwen. ‘Ik haat de pros-
titutie, ik haat de heroïne, maar ik heb 
niets anders om voor te leven’, vertel-
de een jonge vrouw haar. Terwijl mijn 
vrouw Mies en ik met Anat en Ishai 
praten, lopen of waggelen verschil-
lende vrouwen de stenen trap af naar 
het opvangcentrum van Overvloedig 
Leven dat in de kelder is gevestigd. 
Het project heeft de weidse naam 
‘Rode Loper Centrum’ gekregen. De 
vrouwen kunnen zich hier douchen, 
zij krijgen er te eten, hun nagels wor-
den gemanicuurd en hun haar wordt 

gekapt. De uitgeputte vrouwen kun-
nen een paar uur uitrusten op een 
van de bedden voordat zij weer naar 
buiten gaan, op zoek naar een klant 
en naar drugs. Anat heeft het druk 
met counseling, met het geven van 
raad aan de vrouwen, waarbij zij hen 
niet alleen voorziet van praktische 
adviezen, maar ook als geestelijke 
raadsvrouw vertelt dat God hen lief-
heeft en dat Jeshua hun een nieuw 
leven wil schenken.   
Prostituees in de wijk rondom het 
oude centrale busstation krijgen 
omgerekend tien euro voor hun sek-
suele diensten en sommigen hebben 
per dag met tot dertig mannen seks. 
De meeste vrouwelijke prostituees 
komen uit de landen van de voorma-
lige Sovjetunie, maar er is ook handel 
in seksslaven uit andere landen. 
‘In deze buurt is er veel geweld’, zegt 
Anat. ‘Een vrouw vertelde mij dat het 
hier net een graf is, omdat je hier niet 
meer uitkomt. Deze buurt slokt ze op 
en iemand moet hun hand grijpen en 
deze vrouwen er uit trekken. Daarom 
vertellen wij hun over het nieuwe 
leven dat alleen Jeshua kan geven. Als 
Jeshua in deze tijd op aarde was geko-

Elisheva is de oudste van een gezin 
van negen kinderen. Zij groeide op in 
een kibboets die al voor de Tweede 
Wereldoorlog werd opgebouwd door 
religieuze Joden, waaronder haar opa. 
In het zwaar religieuze gezin waarin 
Elisheva opgroeide, waren twee 
dingen heel belangrijk: werken en 
de studie van de Torah. In haar jeugd 
hoorde zij haar vader, die directeur 
was van een religieuze school, veel 
vertellen over de Messias.
Elisheva verzette zich tegen haar 
orthodoxe opvoeding en had veel vra-
gen waarop zij geen antwoord kreeg. 
Zij discussieerde voortdurend met 
haar leraren en haar vader over zaken 
als: ‘Kosher eten is oké, maar waarom 
al die extra wetten die niet in de 
Torah staan?’ en ‘Waarom moet ik elke 
dag de zelfde voorgeschreven gebe-
den opzeggen, kan dat niet anders?’
Toch bezocht zij tot haar achttiende 
verjaardag trouw drie keer per dag de 
synagoge in de kibboets. Tijdens een 
bezoek aan Jeruzalem gaf een oude 
man haar een folder waarop met grote 
letters stond: ‘Jeshua is de Messias.’ 
Thuisgekomen vroeg zij haar vader 
hoe het mogelijk was dat Jeshua de 
Messias zou zijn, maar hij werd boos 
en gaf haar geen antwoord. Elisheva 
werd hierop nog nieuwsgieriger, want 
als haar vader boos werd en er niet 
over wilde praten, dan moest deze 
Jeshua wel interessant zijn. Zij ging 
op zoek naar iemand die over het 
onderwerp wist. Iemand vertelde haar 
over de profetieën in de Joodse Bijbel 
die op Jeshua betrekking hebben. 
Elisheva trok al snel de verstandelijke 
conclusie dat dit de waarheid moest 
zijn. Maar in haar begon een langdu-

rige tweestrijd. Hoe kon zij in Jeshua 
geloven terwijl zij een orthodox-Jood-
se vrouw was? 
De tijd van haar militaire dienst was 
gekomen en Elisheva ging twee jaar 
door de routine van het soldatenle-
ven. Het was geen eenvoudige tijd 
voor haar geestelijke groei. Zij kende 
niemand met wie zij kon praten over 
haar geloof, zij had geen boeken. Na 
een lange innerlijke strijd liet zij zich 
dopen en vond zij de moed aan haar 
ouders te vertellen dat zij tot geloof 
was gekomen. Het hele gezin wees 
haar beslissing af en brak met haar. 
Elisheva’s vader kreeg van de rabbi 
te horen dat hij moest ‘sjiwwe zitten’, 
de week van rouw die in acht wordt 
genomen als een familielid sterft. 
Voor het gezin was de oudste dochter 
als dood geacht. Het duurde tien jaar 
voordat Elisheva weer thuis mocht 
komen. Met haar broers en zussen 
heeft zij nog steeds minimaal contact. 
Het is Elisheva aan te zien dat zij het 
daar moeilijk mee heeft. 

Onderwijs aan kleine kinderen
Na een gedegen opleiding - zij haalde 
een mastergraad voor onderwijs en 
schoolmanagement - begon Elisheva 
een kleine ‘Kindergarden’ in de 
nieuwbouwwijk Ma’ale Adumim, 
zeven kilometer noordoost van 
Jeruzalem. In deze wijk wonen veel 
Messiaanse gezinnen, families dus 
van Joodse mensen die in Jeshua 
geloven. Er was grote behoefte aan 
dagopvang voor deze kinderen en 
Elisheva vond een grote woning met 
een prachtige tuin waarin de kinderen 
kunnen spelen. Het is een prachtig 
kinderparadijsje, met uitzicht op 

de woestijn van Juda. Er zijn natuurlijk 
overal openbare scholen en plaatsen 
voor kinderopvang, maar de ouders zijn 
graag bereid om een flink bedrag te 
betalen voor ‘Chalav we Devash’ (Melk 
en Honing), zoals de kinderopvang wordt 
genoemd. Misschien is dit werk in onze 
westerse ogen niet zo belangrijk. Maar 
voor onze Messiaanse broeders en zus-
ters in Israël ligt dit anders. Zij leven 
in een land vol tegenstellingen waarin 
zij zowel door hun religieus Joodse als 
Arabische buren maar heel moeilijk 
geaccepteerd worden. Een dagopvang 
voor kinderen van Messiaanse gezin-
nen waar zij al vroeg vertrouwd worden 
met de verhalen uit de Bijbel en over 
Jeshua voorziet in een grote behoefte. 
Elisheva is dit werk in geloof begonnen, 
het geld dat de ouders geven voor de 
dagopvang dekt ternauwernood de kos-
ten. Uit verschillende plaatsen in Israël 
komen nu vragen om ook daar een ‘Melk 
en Honingproject’ voor de kinderen te 
beginnen.     

Door Jan Barendse Sr.

Melk en honing

Elisheva werkt met kinderen
‘Het leven is gegeven om te leven’
Het getuigenis van Ishai Brenner

Zoals alle jonge Israëliërs ging Ishai 
op achttienjarige leeftijd in het leger. 
Ishai was negentien toen in 1973 de 
Jom Kipoeroorlog uitbrak en hij in het 
Hermongebergte zijn vrienden zag 
vallen in de strijd tegen de Syrische 
overmacht. Hij vroeg zich af waartoe 
het leven diende. ‘Worden wij alleen 
maar geboren om zo vroeg te worden 
afgeslacht?’ Ishai geloofde in die tijd 
niet in God en de kennis die hij over 
God had was negatief. Zijn vader had 
de oorlog overleefd in Polen en Ishai 
voldeed niet aan de hoge verwachtin-
gen van zijn vader. Vader Brenner kon 
zich niet meer losmaken van het ver-
schrikkelijke verleden. In zijn gedach-
ten woonde hij nog in het Polen van 
vóór de Tweede Wereldoorlog. ‘Mijn 
vader was erg hard voor mij, omdat ik 
niet door de dingen was heengegaan 
die hij had moeten lijden.’ Iedere keer 
als hij een fout maakte dacht Ishai: 
‘Zie je wel, ik deug niet.’ Op een dag 

Het lijkt wel 
of er twee 
kampen 
tegenover 

elkaar staan in christelijk Nederland. 
Aan de ene kant staan mensen die ik 
maar even pro-Israël noem, en dat is 
misschien nog wel zacht uitgedrukt. 
De andere kant wordt gevuld door 
mensen voor wie Israël passé is. 
Die laatste groep mensen zegt dan 
dat Israël er na Golgotha niet meer 
toe doet. Aan het kruis heeft Jezus 
gezegd ‘het is volbracht’, dus is alles 
volbracht en heeft Israël geen speci-
ale positie meer in deze wereld. Wie 
heeft er nu gelijk?
Paulus is er erg duidelijk over. ‘Heeft 
God dan Zijn volk verstoten? Volstrekt 
niet!’ En dan legt Paulus uit dat de 
gemeente uit de volkeren niet Israël 
heeft vervangen, maar daarop is 
geënt. Hij schreef dit ná Golgotha. Dit 
is overigens helemaal in lijn met de 
Profeten. Zoals bijvoorbeeld Jeremia 

stopte Ishai een geladen geweer in 
zijn mond en was hij klaar om de 
trekker over te halen toen hij een 
stem hoorde die zei: ‘Het leven is 
gegeven om te leven.’ Ishai stopte 
zijn zelfmoordpoging. Kort daarna 
ontmoette Ishai een vrouw die hem 
vertelde dat Jezus de Messias is. ‘Ik 
had dat nooit gehoord, want dat was 
iets voor de Christenen. Maar deze 
vrouw had zoveel vrede en diep 
geloof dat ik nieuwsgierig werd.’ 
Ishai kreeg van haar een Bijbel en 
begon te lezen in het Oude en het 
Nieuwe Testament. In Jesaja 53 las 
Ishai de eerste drie verzen: ‘Wie 
heeft onze prediking geloofd, en aan 
wie is de arm van de HEER geopen-
baard? Want Hij is als een loot opge-
schoten voor Zijn aangezicht, als 
een wortel uit dorre aarde. Gestalte 
of glorie had Hij niet; als wij Hem 
aanzagen, was er geen gedaante dat 
wij Hem begeerd zouden hebben. Hij 

31 waar God wijst op de zon, de maan 
en de sterren aan de hemel en de zee 
die de golven op het strand uitrolt. 
Zolang die er zijn blijft Israël het volk 
van God. 
Als Israël dan als volk van God 
bestaat, dan is de gemeente daar-
mee verbonden. Door het enten is 
de wilde olijftak (een beeld van de 

gemeente uit de volken) in éénheid 
verbonden met de edele olijf (een 
beeld van Israël). En zo lees ik dan 
die prachtige woorden in Romeinen 
15:10: ‘Wees vrolijk, heidenen, met 
Zijn volk!’ De gelovigen uit de volken 
mogen samen optrekken en blij zijn 
met Israël.
Maar Paulus gaat in dat hoofdstuk 
een stapje verder in de éénheid. Hij 

was veracht, de onwaardigste onder 
de mensen, een Man van smarten, 
bekend met ziekte, en als iemand 
voor wie men het gezicht verbergt; 
Hij was veracht en wij hebben Hem 
niet geacht.’  
Ishai heeft niet veel tijd om zijn 
verhaal af te maken. Met een paar 
mannen bewaakt hij het opvang-
centrum voor vrouwen tegen onge-
wenste indringers. Ishai vond de 
levengevende Messias door het 
lezen van de Bijbel. Zijn leven ver-
anderde radicaal. Vader Brenner, 
de Holocaustoverlevende, vond 
rust en kon vlak voor zijn dood ver-
geven. Hij stierf in de overtuiging 
dat Jeshua gekomen was om hem 
leven te schenken. Samen met Anat 
werkt Ishai al jaren in de straten van 
Tel Aviv, op zoek naar vrouwen die 
zonder hoop gevangen zitten in een 
leven van drugs en prostitutie.  

spreekt dan over een verplichting. 
Het is goed om handreiking te doen 
aan de heiligen in Jeruzalem en zij 
zijn het ook aan hen verplicht. De 
gemeente uit de volken heeft deel 
gekregen aan alle geestelijke welda-
den van Israël. Uit hen is de Christus 
voortgekomen! Dan zijn wij ook ver-
plicht die eenheid gestalte te geven 
door onze stoffelijke zaken aan hén 
te schenken.
De gevolgen daarvan zullen ook 
merkbaar zijn. De oude belofte 
aan Abraham, Izaäk en Jakob is nog 
steeds van kracht. Namelijk, wie hén 
zegent wordt zelf ook gezegend. En 
zo spreekt ook Paulus over de volle 
zegen van Christus die vrij komt wan-
neer wij de heiligen in Jeruzalem 
zegenen. Daaraan merken wij dat wij 
in eenheid verbonden zijn met het 
volk van God.

Sieb Buiten
directeur

‘Deze vrouwen zijn voor God heel kostbaar. 
Zij hebben in dit leven al zo veel geleden.’ 

HOOP
 

In een doodse stilte

Waarin een schreeuw niet werd gehoord

Klonk de stem van een kind

Alsof het van een land ver weg kwam

De stem werd luider

En drong met alle kracht tot mij door

Totdat de stem mij bereikte

En reëel voor mij werd

Vol van blijdschap

Als lachende klokjes

Zó blij als ik nog nooit had gehoord

Lévend, boven alle dood

Totdat de stem weg was

En ik met een pen in mijn hand

En papier op mijn schoot

Besefte dat de lach die ik hoorde

Nooit zal ophouden.
 

Gedicht van een moeder van 

een geaborteerd kindje

“Opdat zij allen één 
zullen zijn”

Eenheid (2)



men, dan zou hij naar deze vrouwen 
zijn gegaan. Daarom komen wij iedere 
week verschillende dagen naar deze 
buurt, want hier gebeuren wonderen. 
Wij zien dat hier vrouwen worden 
gered uit een hopeloos bestaan. Wij 
zien dat baby’s worden gered omdat 
hun moeders net op tijd afzien van 

een abortus. God is trouw, Hij heeft 
alleen medewerkers nodig die voor 
Hem uitgaan en de Goede Boodschap 
verkondigen. Immers, de Bijbel zegt 
ons dat de hoeren en de tollenaars 
eerder bereid zijn om te geloven dan 
de religieuze leiders!’ Ishai voegt 
hieraan toe: ‘Deze vrouwen zijn voor 
God heel kostbaar. Zij hebben in dit 
leven al zo veel geleden.’ 

Innerlijke genezing voor vrou-
wen die een abortus hadden 
Anat geeft speciale seminars voor 
vrouwen die een abortus ondergin-
gen. In haar kantoortje ontvangt 
zij ook vrouwen die abortus willen 
ondergaan. Anat geeft de vrouwen 
voorlichting over de verschillende 
fases van de zwangerschap en hoe de 
baby zich in de moederschoot ont-
wikkelt. Op een misschien confronte-
rende manier legt zij hun uit wat de 
verschillende praktijken zijn van het 
beëindigen van een zwangerschap in 
de abortusklinieken. Door haar inter-
venties zijn veel baby’s gered en hun 
moeders bewaard voor een leven met 
ondragelijk schuldgevoel. 
Anat werd aan iets herinnerd wat tij-

dens haar militaire dienst was gebeurd 
en wat zij heel diep had weggestopt. 
In deze tijd onderging zij zelf een 
abortus. Na veel jaren moest er voor 
Anat eerst innerlijke heling komen. 
Haar kinderen waren geschokt toen 
zij het trieste verhaal van hun moeder 
hoorden. Anat vroeg hun onder tranen 
vergeving voor de dood van het broer-
tje dat nooit geboren mocht worden. 
Zij gaf het kind de naam El-Nathan, 
wat betekent ‘God heeft gegeven’ en 
ontving vergeving en herstel. Anat 
werkt nu vijftien jaar als professionele 
raadgeefster met vrouwen die abortus 
hebben ondergaan of dit willen doen.  

Door Jan Barendse Sr.

titueren tot aan de bevalling.’ Anat 
vertelt over een vrouw die zij wilde 
bezoeken in het ziekenhuis nadat zij 
bevallen was. Anat trof haar daar niet 
aan omdat de jonge verslaafde vrouw 
kort nadat zij het leven schonk aan 
haar kindje, weer naar de staat was 
gegaan om te ‘werken’.  

Het Rode Loper Centrum
Anat vertelt over de uitzichtloze situ-
atie van de vrouwen. ‘Ik haat de pros-
titutie, ik haat de heroïne, maar ik heb 
niets anders om voor te leven’, vertel-
de een jonge vrouw haar. Terwijl mijn 
vrouw Mies en ik met Anat en Ishai 
praten, lopen of waggelen verschil-
lende vrouwen de stenen trap af naar 
het opvangcentrum van Overvloedig 
Leven dat in de kelder is gevestigd. 
Het project heeft de weidse naam 
‘Rode Loper Centrum’ gekregen. De 
vrouwen kunnen zich hier douchen, 
zij krijgen er te eten, hun nagels wor-
den gemanicuurd en hun haar wordt 

gekapt. De uitgeputte vrouwen kun-
nen een paar uur uitrusten op een 
van de bedden voordat zij weer naar 
buiten gaan, op zoek naar een klant 
en naar drugs. Anat heeft het druk 
met counseling, met het geven van 
raad aan de vrouwen, waarbij zij hen 
niet alleen voorziet van praktische 
adviezen, maar ook als geestelijke 
raadsvrouw vertelt dat God hen lief-
heeft en dat Jeshua hun een nieuw 
leven wil schenken.   
Prostituees in de wijk rondom het 
oude centrale busstation krijgen 
omgerekend tien euro voor hun sek-
suele diensten en sommigen hebben 
per dag met tot dertig mannen seks. 
De meeste vrouwelijke prostituees 
komen uit de landen van de voorma-
lige Sovjetunie, maar er is ook handel 
in seksslaven uit andere landen. 
‘In deze buurt is er veel geweld’, zegt 
Anat. ‘Een vrouw vertelde mij dat het 
hier net een graf is, omdat je hier niet 
meer uitkomt. Deze buurt slokt ze op 
en iemand moet hun hand grijpen en 
deze vrouwen er uit trekken. Daarom 
vertellen wij hun over het nieuwe 
leven dat alleen Jeshua kan geven. Als 
Jeshua in deze tijd op aarde was geko-

Elisheva is de oudste van een gezin 
van negen kinderen. Zij groeide op in 
een kibboets die al voor de Tweede 
Wereldoorlog werd opgebouwd door 
religieuze Joden, waaronder haar opa. 
In het zwaar religieuze gezin waarin 
Elisheva opgroeide, waren twee 
dingen heel belangrijk: werken en 
de studie van de Torah. In haar jeugd 
hoorde zij haar vader, die directeur 
was van een religieuze school, veel 
vertellen over de Messias.
Elisheva verzette zich tegen haar 
orthodoxe opvoeding en had veel vra-
gen waarop zij geen antwoord kreeg. 
Zij discussieerde voortdurend met 
haar leraren en haar vader over zaken 
als: ‘Kosher eten is oké, maar waarom 
al die extra wetten die niet in de 
Torah staan?’ en ‘Waarom moet ik elke 
dag de zelfde voorgeschreven gebe-
den opzeggen, kan dat niet anders?’
Toch bezocht zij tot haar achttiende 
verjaardag trouw drie keer per dag de 
synagoge in de kibboets. Tijdens een 
bezoek aan Jeruzalem gaf een oude 
man haar een folder waarop met grote 
letters stond: ‘Jeshua is de Messias.’ 
Thuisgekomen vroeg zij haar vader 
hoe het mogelijk was dat Jeshua de 
Messias zou zijn, maar hij werd boos 
en gaf haar geen antwoord. Elisheva 
werd hierop nog nieuwsgieriger, want 
als haar vader boos werd en er niet 
over wilde praten, dan moest deze 
Jeshua wel interessant zijn. Zij ging 
op zoek naar iemand die over het 
onderwerp wist. Iemand vertelde haar 
over de profetieën in de Joodse Bijbel 
die op Jeshua betrekking hebben. 
Elisheva trok al snel de verstandelijke 
conclusie dat dit de waarheid moest 
zijn. Maar in haar begon een langdu-

rige tweestrijd. Hoe kon zij in Jeshua 
geloven terwijl zij een orthodox-Jood-
se vrouw was? 
De tijd van haar militaire dienst was 
gekomen en Elisheva ging twee jaar 
door de routine van het soldatenle-
ven. Het was geen eenvoudige tijd 
voor haar geestelijke groei. Zij kende 
niemand met wie zij kon praten over 
haar geloof, zij had geen boeken. Na 
een lange innerlijke strijd liet zij zich 
dopen en vond zij de moed aan haar 
ouders te vertellen dat zij tot geloof 
was gekomen. Het hele gezin wees 
haar beslissing af en brak met haar. 
Elisheva’s vader kreeg van de rabbi 
te horen dat hij moest ‘sjiwwe zitten’, 
de week van rouw die in acht wordt 
genomen als een familielid sterft. 
Voor het gezin was de oudste dochter 
als dood geacht. Het duurde tien jaar 
voordat Elisheva weer thuis mocht 
komen. Met haar broers en zussen 
heeft zij nog steeds minimaal contact. 
Het is Elisheva aan te zien dat zij het 
daar moeilijk mee heeft. 

Onderwijs aan kleine kinderen
Na een gedegen opleiding - zij haalde 
een mastergraad voor onderwijs en 
schoolmanagement - begon Elisheva 
een kleine ‘Kindergarden’ in de 
nieuwbouwwijk Ma’ale Adumim, 
zeven kilometer noordoost van 
Jeruzalem. In deze wijk wonen veel 
Messiaanse gezinnen, families dus 
van Joodse mensen die in Jeshua 
geloven. Er was grote behoefte aan 
dagopvang voor deze kinderen en 
Elisheva vond een grote woning met 
een prachtige tuin waarin de kinderen 
kunnen spelen. Het is een prachtig 
kinderparadijsje, met uitzicht op 

de woestijn van Juda. Er zijn natuurlijk 
overal openbare scholen en plaatsen 
voor kinderopvang, maar de ouders zijn 
graag bereid om een flink bedrag te 
betalen voor ‘Chalav we Devash’ (Melk 
en Honing), zoals de kinderopvang wordt 
genoemd. Misschien is dit werk in onze 
westerse ogen niet zo belangrijk. Maar 
voor onze Messiaanse broeders en zus-
ters in Israël ligt dit anders. Zij leven 
in een land vol tegenstellingen waarin 
zij zowel door hun religieus Joodse als 
Arabische buren maar heel moeilijk 
geaccepteerd worden. Een dagopvang 
voor kinderen van Messiaanse gezin-
nen waar zij al vroeg vertrouwd worden 
met de verhalen uit de Bijbel en over 
Jeshua voorziet in een grote behoefte. 
Elisheva is dit werk in geloof begonnen, 
het geld dat de ouders geven voor de 
dagopvang dekt ternauwernood de kos-
ten. Uit verschillende plaatsen in Israël 
komen nu vragen om ook daar een ‘Melk 
en Honingproject’ voor de kinderen te 
beginnen.     

Door Jan Barendse Sr.

Melk en honing

Elisheva werkt met kinderen
‘Het leven is gegeven om te leven’
Het getuigenis van Ishai Brenner

Zoals alle jonge Israëliërs ging Ishai 
op achttienjarige leeftijd in het leger. 
Ishai was negentien toen in 1973 de 
Jom Kipoeroorlog uitbrak en hij in het 
Hermongebergte zijn vrienden zag 
vallen in de strijd tegen de Syrische 
overmacht. Hij vroeg zich af waartoe 
het leven diende. ‘Worden wij alleen 
maar geboren om zo vroeg te worden 
afgeslacht?’ Ishai geloofde in die tijd 
niet in God en de kennis die hij over 
God had was negatief. Zijn vader had 
de oorlog overleefd in Polen en Ishai 
voldeed niet aan de hoge verwachtin-
gen van zijn vader. Vader Brenner kon 
zich niet meer losmaken van het ver-
schrikkelijke verleden. In zijn gedach-
ten woonde hij nog in het Polen van 
vóór de Tweede Wereldoorlog. ‘Mijn 
vader was erg hard voor mij, omdat ik 
niet door de dingen was heengegaan 
die hij had moeten lijden.’ Iedere keer 
als hij een fout maakte dacht Ishai: 
‘Zie je wel, ik deug niet.’ Op een dag 

Het lijkt wel 
of er twee 
kampen 
tegenover 

elkaar staan in christelijk Nederland. 
Aan de ene kant staan mensen die ik 
maar even pro-Israël noem, en dat is 
misschien nog wel zacht uitgedrukt. 
De andere kant wordt gevuld door 
mensen voor wie Israël passé is. 
Die laatste groep mensen zegt dan 
dat Israël er na Golgotha niet meer 
toe doet. Aan het kruis heeft Jezus 
gezegd ‘het is volbracht’, dus is alles 
volbracht en heeft Israël geen speci-
ale positie meer in deze wereld. Wie 
heeft er nu gelijk?
Paulus is er erg duidelijk over. ‘Heeft 
God dan Zijn volk verstoten? Volstrekt 
niet!’ En dan legt Paulus uit dat de 
gemeente uit de volkeren niet Israël 
heeft vervangen, maar daarop is 
geënt. Hij schreef dit ná Golgotha. Dit 
is overigens helemaal in lijn met de 
Profeten. Zoals bijvoorbeeld Jeremia 

stopte Ishai een geladen geweer in 
zijn mond en was hij klaar om de 
trekker over te halen toen hij een 
stem hoorde die zei: ‘Het leven is 
gegeven om te leven.’ Ishai stopte 
zijn zelfmoordpoging. Kort daarna 
ontmoette Ishai een vrouw die hem 
vertelde dat Jezus de Messias is. ‘Ik 
had dat nooit gehoord, want dat was 
iets voor de Christenen. Maar deze 
vrouw had zoveel vrede en diep 
geloof dat ik nieuwsgierig werd.’ 
Ishai kreeg van haar een Bijbel en 
begon te lezen in het Oude en het 
Nieuwe Testament. In Jesaja 53 las 
Ishai de eerste drie verzen: ‘Wie 
heeft onze prediking geloofd, en aan 
wie is de arm van de HEER geopen-
baard? Want Hij is als een loot opge-
schoten voor Zijn aangezicht, als 
een wortel uit dorre aarde. Gestalte 
of glorie had Hij niet; als wij Hem 
aanzagen, was er geen gedaante dat 
wij Hem begeerd zouden hebben. Hij 

31 waar God wijst op de zon, de maan 
en de sterren aan de hemel en de zee 
die de golven op het strand uitrolt. 
Zolang die er zijn blijft Israël het volk 
van God. 
Als Israël dan als volk van God 
bestaat, dan is de gemeente daar-
mee verbonden. Door het enten is 
de wilde olijftak (een beeld van de 

gemeente uit de volken) in éénheid 
verbonden met de edele olijf (een 
beeld van Israël). En zo lees ik dan 
die prachtige woorden in Romeinen 
15:10: ‘Wees vrolijk, heidenen, met 
Zijn volk!’ De gelovigen uit de volken 
mogen samen optrekken en blij zijn 
met Israël.
Maar Paulus gaat in dat hoofdstuk 
een stapje verder in de éénheid. Hij 

was veracht, de onwaardigste onder 
de mensen, een Man van smarten, 
bekend met ziekte, en als iemand 
voor wie men het gezicht verbergt; 
Hij was veracht en wij hebben Hem 
niet geacht.’  
Ishai heeft niet veel tijd om zijn 
verhaal af te maken. Met een paar 
mannen bewaakt hij het opvang-
centrum voor vrouwen tegen onge-
wenste indringers. Ishai vond de 
levengevende Messias door het 
lezen van de Bijbel. Zijn leven ver-
anderde radicaal. Vader Brenner, 
de Holocaustoverlevende, vond 
rust en kon vlak voor zijn dood ver-
geven. Hij stierf in de overtuiging 
dat Jeshua gekomen was om hem 
leven te schenken. Samen met Anat 
werkt Ishai al jaren in de straten van 
Tel Aviv, op zoek naar vrouwen die 
zonder hoop gevangen zitten in een 
leven van drugs en prostitutie.  

spreekt dan over een verplichting. 
Het is goed om handreiking te doen 
aan de heiligen in Jeruzalem en zij 
zijn het ook aan hen verplicht. De 
gemeente uit de volken heeft deel 
gekregen aan alle geestelijke welda-
den van Israël. Uit hen is de Christus 
voortgekomen! Dan zijn wij ook ver-
plicht die eenheid gestalte te geven 
door onze stoffelijke zaken aan hén 
te schenken.
De gevolgen daarvan zullen ook 
merkbaar zijn. De oude belofte 
aan Abraham, Izaäk en Jakob is nog 
steeds van kracht. Namelijk, wie hén 
zegent wordt zelf ook gezegend. En 
zo spreekt ook Paulus over de volle 
zegen van Christus die vrij komt wan-
neer wij de heiligen in Jeruzalem 
zegenen. Daaraan merken wij dat wij 
in eenheid verbonden zijn met het 
volk van God.

Sieb Buiten
directeur

‘Deze vrouwen zijn voor God heel kostbaar. 
Zij hebben in dit leven al zo veel geleden.’ 

HOOP
 

In een doodse stilte

Waarin een schreeuw niet werd gehoord

Klonk de stem van een kind

Alsof het van een land ver weg kwam

De stem werd luider

En drong met alle kracht tot mij door

Totdat de stem mij bereikte

En reëel voor mij werd

Vol van blijdschap

Als lachende klokjes

Zó blij als ik nog nooit had gehoord

Lévend, boven alle dood

Totdat de stem weg was

En ik met een pen in mijn hand

En papier op mijn schoot

Besefte dat de lach die ik hoorde

Nooit zal ophouden.
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men, dan zou hij naar deze vrouwen 
zijn gegaan. Daarom komen wij iedere 
week verschillende dagen naar deze 
buurt, want hier gebeuren wonderen. 
Wij zien dat hier vrouwen worden 
gered uit een hopeloos bestaan. Wij 
zien dat baby’s worden gered omdat 
hun moeders net op tijd afzien van 

een abortus. God is trouw, Hij heeft 
alleen medewerkers nodig die voor 
Hem uitgaan en de Goede Boodschap 
verkondigen. Immers, de Bijbel zegt 
ons dat de hoeren en de tollenaars 
eerder bereid zijn om te geloven dan 
de religieuze leiders!’ Ishai voegt 
hieraan toe: ‘Deze vrouwen zijn voor 
God heel kostbaar. Zij hebben in dit 
leven al zo veel geleden.’ 

Innerlijke genezing voor vrou-
wen die een abortus hadden 
Anat geeft speciale seminars voor 
vrouwen die een abortus ondergin-
gen. In haar kantoortje ontvangt 
zij ook vrouwen die abortus willen 
ondergaan. Anat geeft de vrouwen 
voorlichting over de verschillende 
fases van de zwangerschap en hoe de 
baby zich in de moederschoot ont-
wikkelt. Op een misschien confronte-
rende manier legt zij hun uit wat de 
verschillende praktijken zijn van het 
beëindigen van een zwangerschap in 
de abortusklinieken. Door haar inter-
venties zijn veel baby’s gered en hun 
moeders bewaard voor een leven met 
ondragelijk schuldgevoel. 
Anat werd aan iets herinnerd wat tij-

dens haar militaire dienst was gebeurd 
en wat zij heel diep had weggestopt. 
In deze tijd onderging zij zelf een 
abortus. Na veel jaren moest er voor 
Anat eerst innerlijke heling komen. 
Haar kinderen waren geschokt toen 
zij het trieste verhaal van hun moeder 
hoorden. Anat vroeg hun onder tranen 
vergeving voor de dood van het broer-
tje dat nooit geboren mocht worden. 
Zij gaf het kind de naam El-Nathan, 
wat betekent ‘God heeft gegeven’ en 
ontving vergeving en herstel. Anat 
werkt nu vijftien jaar als professionele 
raadgeefster met vrouwen die abortus 
hebben ondergaan of dit willen doen.  

Door Jan Barendse Sr.

titueren tot aan de bevalling.’ Anat 
vertelt over een vrouw die zij wilde 
bezoeken in het ziekenhuis nadat zij 
bevallen was. Anat trof haar daar niet 
aan omdat de jonge verslaafde vrouw 
kort nadat zij het leven schonk aan 
haar kindje, weer naar de staat was 
gegaan om te ‘werken’.  

Het Rode Loper Centrum
Anat vertelt over de uitzichtloze situ-
atie van de vrouwen. ‘Ik haat de pros-
titutie, ik haat de heroïne, maar ik heb 
niets anders om voor te leven’, vertel-
de een jonge vrouw haar. Terwijl mijn 
vrouw Mies en ik met Anat en Ishai 
praten, lopen of waggelen verschil-
lende vrouwen de stenen trap af naar 
het opvangcentrum van Overvloedig 
Leven dat in de kelder is gevestigd. 
Het project heeft de weidse naam 
‘Rode Loper Centrum’ gekregen. De 
vrouwen kunnen zich hier douchen, 
zij krijgen er te eten, hun nagels wor-
den gemanicuurd en hun haar wordt 

gekapt. De uitgeputte vrouwen kun-
nen een paar uur uitrusten op een 
van de bedden voordat zij weer naar 
buiten gaan, op zoek naar een klant 
en naar drugs. Anat heeft het druk 
met counseling, met het geven van 
raad aan de vrouwen, waarbij zij hen 
niet alleen voorziet van praktische 
adviezen, maar ook als geestelijke 
raadsvrouw vertelt dat God hen lief-
heeft en dat Jeshua hun een nieuw 
leven wil schenken.   
Prostituees in de wijk rondom het 
oude centrale busstation krijgen 
omgerekend tien euro voor hun sek-
suele diensten en sommigen hebben 
per dag met tot dertig mannen seks. 
De meeste vrouwelijke prostituees 
komen uit de landen van de voorma-
lige Sovjetunie, maar er is ook handel 
in seksslaven uit andere landen. 
‘In deze buurt is er veel geweld’, zegt 
Anat. ‘Een vrouw vertelde mij dat het 
hier net een graf is, omdat je hier niet 
meer uitkomt. Deze buurt slokt ze op 
en iemand moet hun hand grijpen en 
deze vrouwen er uit trekken. Daarom 
vertellen wij hun over het nieuwe 
leven dat alleen Jeshua kan geven. Als 
Jeshua in deze tijd op aarde was geko-

Elisheva is de oudste van een gezin 
van negen kinderen. Zij groeide op in 
een kibboets die al voor de Tweede 
Wereldoorlog werd opgebouwd door 
religieuze Joden, waaronder haar opa. 
In het zwaar religieuze gezin waarin 
Elisheva opgroeide, waren twee 
dingen heel belangrijk: werken en 
de studie van de Torah. In haar jeugd 
hoorde zij haar vader, die directeur 
was van een religieuze school, veel 
vertellen over de Messias.
Elisheva verzette zich tegen haar 
orthodoxe opvoeding en had veel vra-
gen waarop zij geen antwoord kreeg. 
Zij discussieerde voortdurend met 
haar leraren en haar vader over zaken 
als: ‘Kosher eten is oké, maar waarom 
al die extra wetten die niet in de 
Torah staan?’ en ‘Waarom moet ik elke 
dag de zelfde voorgeschreven gebe-
den opzeggen, kan dat niet anders?’
Toch bezocht zij tot haar achttiende 
verjaardag trouw drie keer per dag de 
synagoge in de kibboets. Tijdens een 
bezoek aan Jeruzalem gaf een oude 
man haar een folder waarop met grote 
letters stond: ‘Jeshua is de Messias.’ 
Thuisgekomen vroeg zij haar vader 
hoe het mogelijk was dat Jeshua de 
Messias zou zijn, maar hij werd boos 
en gaf haar geen antwoord. Elisheva 
werd hierop nog nieuwsgieriger, want 
als haar vader boos werd en er niet 
over wilde praten, dan moest deze 
Jeshua wel interessant zijn. Zij ging 
op zoek naar iemand die over het 
onderwerp wist. Iemand vertelde haar 
over de profetieën in de Joodse Bijbel 
die op Jeshua betrekking hebben. 
Elisheva trok al snel de verstandelijke 
conclusie dat dit de waarheid moest 
zijn. Maar in haar begon een langdu-

rige tweestrijd. Hoe kon zij in Jeshua 
geloven terwijl zij een orthodox-Jood-
se vrouw was? 
De tijd van haar militaire dienst was 
gekomen en Elisheva ging twee jaar 
door de routine van het soldatenle-
ven. Het was geen eenvoudige tijd 
voor haar geestelijke groei. Zij kende 
niemand met wie zij kon praten over 
haar geloof, zij had geen boeken. Na 
een lange innerlijke strijd liet zij zich 
dopen en vond zij de moed aan haar 
ouders te vertellen dat zij tot geloof 
was gekomen. Het hele gezin wees 
haar beslissing af en brak met haar. 
Elisheva’s vader kreeg van de rabbi 
te horen dat hij moest ‘sjiwwe zitten’, 
de week van rouw die in acht wordt 
genomen als een familielid sterft. 
Voor het gezin was de oudste dochter 
als dood geacht. Het duurde tien jaar 
voordat Elisheva weer thuis mocht 
komen. Met haar broers en zussen 
heeft zij nog steeds minimaal contact. 
Het is Elisheva aan te zien dat zij het 
daar moeilijk mee heeft. 

Onderwijs aan kleine kinderen
Na een gedegen opleiding - zij haalde 
een mastergraad voor onderwijs en 
schoolmanagement - begon Elisheva 
een kleine ‘Kindergarden’ in de 
nieuwbouwwijk Ma’ale Adumim, 
zeven kilometer noordoost van 
Jeruzalem. In deze wijk wonen veel 
Messiaanse gezinnen, families dus 
van Joodse mensen die in Jeshua 
geloven. Er was grote behoefte aan 
dagopvang voor deze kinderen en 
Elisheva vond een grote woning met 
een prachtige tuin waarin de kinderen 
kunnen spelen. Het is een prachtig 
kinderparadijsje, met uitzicht op 

de woestijn van Juda. Er zijn natuurlijk 
overal openbare scholen en plaatsen 
voor kinderopvang, maar de ouders zijn 
graag bereid om een flink bedrag te 
betalen voor ‘Chalav we Devash’ (Melk 
en Honing), zoals de kinderopvang wordt 
genoemd. Misschien is dit werk in onze 
westerse ogen niet zo belangrijk. Maar 
voor onze Messiaanse broeders en zus-
ters in Israël ligt dit anders. Zij leven 
in een land vol tegenstellingen waarin 
zij zowel door hun religieus Joodse als 
Arabische buren maar heel moeilijk 
geaccepteerd worden. Een dagopvang 
voor kinderen van Messiaanse gezin-
nen waar zij al vroeg vertrouwd worden 
met de verhalen uit de Bijbel en over 
Jeshua voorziet in een grote behoefte. 
Elisheva is dit werk in geloof begonnen, 
het geld dat de ouders geven voor de 
dagopvang dekt ternauwernood de kos-
ten. Uit verschillende plaatsen in Israël 
komen nu vragen om ook daar een ‘Melk 
en Honingproject’ voor de kinderen te 
beginnen.     

Door Jan Barendse Sr.

Melk en honing

Elisheva werkt met kinderen
‘Het leven is gegeven om te leven’
Het getuigenis van Ishai Brenner

Zoals alle jonge Israëliërs ging Ishai 
op achttienjarige leeftijd in het leger. 
Ishai was negentien toen in 1973 de 
Jom Kipoeroorlog uitbrak en hij in het 
Hermongebergte zijn vrienden zag 
vallen in de strijd tegen de Syrische 
overmacht. Hij vroeg zich af waartoe 
het leven diende. ‘Worden wij alleen 
maar geboren om zo vroeg te worden 
afgeslacht?’ Ishai geloofde in die tijd 
niet in God en de kennis die hij over 
God had was negatief. Zijn vader had 
de oorlog overleefd in Polen en Ishai 
voldeed niet aan de hoge verwachtin-
gen van zijn vader. Vader Brenner kon 
zich niet meer losmaken van het ver-
schrikkelijke verleden. In zijn gedach-
ten woonde hij nog in het Polen van 
vóór de Tweede Wereldoorlog. ‘Mijn 
vader was erg hard voor mij, omdat ik 
niet door de dingen was heengegaan 
die hij had moeten lijden.’ Iedere keer 
als hij een fout maakte dacht Ishai: 
‘Zie je wel, ik deug niet.’ Op een dag 

Het lijkt wel 
of er twee 
kampen 
tegenover 

elkaar staan in christelijk Nederland. 
Aan de ene kant staan mensen die ik 
maar even pro-Israël noem, en dat is 
misschien nog wel zacht uitgedrukt. 
De andere kant wordt gevuld door 
mensen voor wie Israël passé is. 
Die laatste groep mensen zegt dan 
dat Israël er na Golgotha niet meer 
toe doet. Aan het kruis heeft Jezus 
gezegd ‘het is volbracht’, dus is alles 
volbracht en heeft Israël geen speci-
ale positie meer in deze wereld. Wie 
heeft er nu gelijk?
Paulus is er erg duidelijk over. ‘Heeft 
God dan Zijn volk verstoten? Volstrekt 
niet!’ En dan legt Paulus uit dat de 
gemeente uit de volkeren niet Israël 
heeft vervangen, maar daarop is 
geënt. Hij schreef dit ná Golgotha. Dit 
is overigens helemaal in lijn met de 
Profeten. Zoals bijvoorbeeld Jeremia 

stopte Ishai een geladen geweer in 
zijn mond en was hij klaar om de 
trekker over te halen toen hij een 
stem hoorde die zei: ‘Het leven is 
gegeven om te leven.’ Ishai stopte 
zijn zelfmoordpoging. Kort daarna 
ontmoette Ishai een vrouw die hem 
vertelde dat Jezus de Messias is. ‘Ik 
had dat nooit gehoord, want dat was 
iets voor de Christenen. Maar deze 
vrouw had zoveel vrede en diep 
geloof dat ik nieuwsgierig werd.’ 
Ishai kreeg van haar een Bijbel en 
begon te lezen in het Oude en het 
Nieuwe Testament. In Jesaja 53 las 
Ishai de eerste drie verzen: ‘Wie 
heeft onze prediking geloofd, en aan 
wie is de arm van de HEER geopen-
baard? Want Hij is als een loot opge-
schoten voor Zijn aangezicht, als 
een wortel uit dorre aarde. Gestalte 
of glorie had Hij niet; als wij Hem 
aanzagen, was er geen gedaante dat 
wij Hem begeerd zouden hebben. Hij 

31 waar God wijst op de zon, de maan 
en de sterren aan de hemel en de zee 
die de golven op het strand uitrolt. 
Zolang die er zijn blijft Israël het volk 
van God. 
Als Israël dan als volk van God 
bestaat, dan is de gemeente daar-
mee verbonden. Door het enten is 
de wilde olijftak (een beeld van de 

gemeente uit de volken) in éénheid 
verbonden met de edele olijf (een 
beeld van Israël). En zo lees ik dan 
die prachtige woorden in Romeinen 
15:10: ‘Wees vrolijk, heidenen, met 
Zijn volk!’ De gelovigen uit de volken 
mogen samen optrekken en blij zijn 
met Israël.
Maar Paulus gaat in dat hoofdstuk 
een stapje verder in de éénheid. Hij 

was veracht, de onwaardigste onder 
de mensen, een Man van smarten, 
bekend met ziekte, en als iemand 
voor wie men het gezicht verbergt; 
Hij was veracht en wij hebben Hem 
niet geacht.’  
Ishai heeft niet veel tijd om zijn 
verhaal af te maken. Met een paar 
mannen bewaakt hij het opvang-
centrum voor vrouwen tegen onge-
wenste indringers. Ishai vond de 
levengevende Messias door het 
lezen van de Bijbel. Zijn leven ver-
anderde radicaal. Vader Brenner, 
de Holocaustoverlevende, vond 
rust en kon vlak voor zijn dood ver-
geven. Hij stierf in de overtuiging 
dat Jeshua gekomen was om hem 
leven te schenken. Samen met Anat 
werkt Ishai al jaren in de straten van 
Tel Aviv, op zoek naar vrouwen die 
zonder hoop gevangen zitten in een 
leven van drugs en prostitutie.  

spreekt dan over een verplichting. 
Het is goed om handreiking te doen 
aan de heiligen in Jeruzalem en zij 
zijn het ook aan hen verplicht. De 
gemeente uit de volken heeft deel 
gekregen aan alle geestelijke welda-
den van Israël. Uit hen is de Christus 
voortgekomen! Dan zijn wij ook ver-
plicht die eenheid gestalte te geven 
door onze stoffelijke zaken aan hén 
te schenken.
De gevolgen daarvan zullen ook 
merkbaar zijn. De oude belofte 
aan Abraham, Izaäk en Jakob is nog 
steeds van kracht. Namelijk, wie hén 
zegent wordt zelf ook gezegend. En 
zo spreekt ook Paulus over de volle 
zegen van Christus die vrij komt wan-
neer wij de heiligen in Jeruzalem 
zegenen. Daaraan merken wij dat wij 
in eenheid verbonden zijn met het 
volk van God.

Sieb Buiten
directeur

‘Deze vrouwen zijn voor God heel kostbaar. 
Zij hebben in dit leven al zo veel geleden.’ 

HOOP
 

In een doodse stilte

Waarin een schreeuw niet werd gehoord

Klonk de stem van een kind

Alsof het van een land ver weg kwam

De stem werd luider

En drong met alle kracht tot mij door

Totdat de stem mij bereikte

En reëel voor mij werd

Vol van blijdschap

Als lachende klokjes

Zó blij als ik nog nooit had gehoord

Lévend, boven alle dood

Totdat de stem weg was

En ik met een pen in mijn hand

En papier op mijn schoot

Besefte dat de lach die ik hoorde

Nooit zal ophouden.
 

Gedicht van een moeder van 

een geaborteerd kindje

“Opdat zij allen één 
zullen zijn”

Eenheid (2)
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Projecten Messiaanse gemeenten
1754 AKKO Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705  ARAD     Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch) 
1711 ARAD Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798 ARIEL David en Leah Ortiz
1777 ASHDOD Kehilat Beth Hallel - Israël Pochtar
1721  ASHKELON Kehilat Shekinat Yeshua - Daniel Borenstejn
1710 BE’ERSJEVA Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
1716 BE’ERSJEVA Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1742 HAIFA Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih 
1745 HAIFA Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis 
1795 HAIFA HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar 
1796 HAIFA Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767 JAFFA Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
1702 JERUZALEM Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731 JERUZALEM Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1733  JERUZALEM  Jerusalem Assembly - Meno Kalisher
1746 JERUZALEM Kehilat Even YIsraël - Victor & Julia Blum
1756 JERUZALEM Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759 JERUZALEM Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
1763 JERUZALEM Kehilat Melech HaM’lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765 JERUZALEM King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769  JERUZALEM  Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782 JERUZALEM Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783  JERUZALEM Voice in the Wilderness - Anthony Simon
1785 JERUZALEM Succat David - Zvi Randelman
1786 JERUZALEM Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1743 JIZREËL VLAKTE Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714 KARMIËL Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719  KARMIËL      Beit Avi – Moshe & Batel Loewenthal 
1737 KARMIËL Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744     KFAR VARADIM     Israël & Shlomit Harel
1727 KFAR SABA Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo 
1741 KIRYAT SHMONA Kehilat OrHaGalil - Adil & Margareth Sapir
1718 KIRYAT YAM Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715 NAHARIJA Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717 NAHARIJA Kehilat Or HaGalil - Ephraïm & Jeannie Goldstein
1794 NAZARETH Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749 NETANJA Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778 PETACH TIKVAH Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739 RISHON LEZIJJON Kehilat Chesed Ve’Emet - David Zadok
1792 SHFAR’AM Ehab & Magda Ashkar
1728 TEL AVIV Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708 TEL AVIV Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748 TEL AVIV Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755 TEL AVIV Aviv Ministries - Dov en Olga Bikas
1735 TIBERIAS Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753 TIBERIAS Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri 

1704  ARAD  Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724 ASHDOD YAACOV Alon en Anne Tamir
1725 EILAT The Shelter - John & Judy Pex
1732 EIN KEREM Beit Netanel - Rachel Netanel
1712 HAIFA Beit Nitzachon - E.Benson
1751 HAIFA Even Haëzer Home
1709 JAFFA Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706 JERUZALEM Be ád Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707 JERUZALEM Judith de Heer
1726 JERUZALEM Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736 JERUZALEM Jerusalem Street Production / HeartRock TV  
  / Jamm - Richard Frieden
1747 JERUZALEM Revive Israël - Asher Intrater
1752 JERUZALEM Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758 JERUZALEM Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760 JERUZALEM Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1771  JERUSALEM   Israel Bible Society - Victor Kalisher 
1775 JERUZALEM Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780 JERUZALEM Peter & Nellie Spaander 
1790 JERUZALEM Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781 KADES BARNEA  Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1722 MA’ALE ADUMIM Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman 
1776 NETANYA Israël College of the Bible - Erez Soref
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1729  TEL AVIV  Abundant Life - Ishai & Anat Brenner
1755     TEL AVIV     Dov en Olga Bikas

Projecten Messiaanse bedieningen

Giften zonder vermelding van projectnummer 

worden als Algemene Gift aangemerkt. 

Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Giften
IBAN nummer NL19 INGB 0004651992 
BIC-code: INGBNL2A

Deze wijk heeft zelfs niet de valse schijn 
van de ‘rode lichtjes buurten’ in de grote 
metropolen van de wereld. Het is een ver-
laten buurt, waar alleen de prostituees, 
hun bezoekers en junkies rondzwerven. In 
Israël is drugsverslaving en prostitutie met 
elkaar verweven. De meeste prostituees 
zijn verslaafd aan de heroïne, maar er zijn 
hier ook veel vrouwen verslaafd aan de 
alcohol.
Anat Brenner, de drijvende kracht achter 
‘Chaim Besheva’ (Overvloedig Leven), geeft 
ons uitgebreid informatie. ‘Veel vrouwen 
die werkzaam zijn in de prostitutie worden 
zwanger. Abortus is meestal de volgende 
stap, anderen gaan door met zich te pros-

Zvi Kalisher overleden
Op maandag 17 november overleed  
Zvi Kalisher (1928). 
Als Henryk Kalisher werd hij in 1928 
geboren in de Poolse stad Warschau. 
Hij overleefde het ghetto en de shoah 
en maakte in 1947 aliyah naar Israël. 
Daar leerde hij Jeshua kennen als 
Messias. En zo behoorde hij tot de 
eerste generatie Messiaanse Joden van 
onze tijd. Zijn zoons Meno en Victor 
hebben beide een leidinggevende 
positie in de Messiaanse beweging. In het septembernummer 
schreven wij nog over hen.
Onze gedachten gaan uit naar de familie Kalisher en wij bidden 
om troost van onze hemelse Vader. 

Slim geven
De Belastingdienst controleert steeds nauwkeuriger als het 
gaat om giften. Het CGI heeft een zelfstandige ANBI status 
sinds 1 januari 2008, wat garant staat voor de fiscale aftrek-
baarheid van donaties. Nieuw is de gegarandeerde belasting-
aftrek als u een Overeenkomst afsluit voor minimaal 5 jaar. 
Zonder dat u daarvoor naar een notaris hoeft. Als u ons boven-
dien machtigt voor deze periodieke gift, dan heeft u er geen 
omkijken meer naar. Kijk op onze website onder doneren.

Overvloedig leven in een 
achterbuurt van Tel Aviv

Anat en Ishai Brenner

‘Wij zijn beiden Israëlisch-Joodse gelovigen.’ 
Als wij in Israël van mensen horen dat zij ‘belie-
vers’ zijn, gelovigen, dan weten wij dat het gaat 
om Joodse mensen die geloven dat Jeshua de 
Messias is. Aan het woord is Ishai Brenner, een 
forse man, die zijn arm beschermend om zijn 
vrouw Anat heeft geslagen. Dat laatste is niet 
overbodig, omdat de omgeving van het oude 
centrale busstation van Tel Aviv gevaarlijk is. 
Het is een troosteloze buurt, ver weg van de gla-
moureuze boulevards en de grote toeristenho-
tels bij het strand. De stank van urine is hier zo 
groot dat zelfs de geharde straatkatten van Tel 
Aviv de buurt mijden. 

Fo
to

: S
ja

ak
 V

er
bo

om

Israël
Gemeentenieuws

Lid van: www.israëlplatform.nl

Postbus 795, 7301 BA Apeldoorn
055-8431904  •  info@cgi-holland.nl
Oplage: 9000 ex.

Directie: 
Sieb Buiten  •  s.buiten@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Bestuur: 
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen (secretaris);  
Bram Bleijenberg Bec, Barneveld (penningmeester), Wim Nieuwenhuis, 
St. Maartensbrug, Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl

Voor de actuele sprekersagenda kijk op:
www.cgi-holland.nl

Agenda

Nationale Israëlgebedsdag
7 maart 2015 van 10.30-15.00 uur in Plecht 1, Huizen

TV Uitzendingen ‘De Messias van Israël’

Uitzending gemist?  
Kijk op www.cgi-holland.nl 
of via www.family7.nl/messias

Spreekbeurten
Kijk op de website www.cgi-holland.nl onder ‘sprekers’.

De Engel en Mirjam

En de engel zei tegen haar: Wees 
niet bevreesd, Mirjam, want u 
hebt genade gevonden bij God. 
En zie, u zult zwanger worden en 
een Zoon baren en u zult Hem de 
naam Jeshua geven. Hij zal groot 
zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heer, 
zal Hem de troon van Zijn vader 
David geven, en Hij zal over het 
huis van Jakob Koning zijn tot in 
eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk 
zal geen einde komen.
Lukas 1:30-33

Jip Wijngaarden, 
olieverf op doek 110 x 90 cm
Fotograaf: Menno Alberts

Er worden dit jaar geen kaarten verstuurd.

Shanah tova!
Op deze manier willen wij onze donateurs bedanken die het afgelopen jaar hebben 

gegeven. Dankzij uw steun hebben wij ons werk kunnen doen in Israël en in Nederland. 
In Israël hebben wij Messiaanse gemeenten en bedieningen geholpen bij het uitvoeren 

van hun taken. In Nederland hebben wij kerken en gemeenten geholpen in hun relatie tot 
Israël en de Messiaanse gemeenten.  

Wij zijn onze hemelse Vader dankbaar dat wij jaar op jaar een groei zien in betrokkenheid, 
gebed en financiën. Als organisatie leveren wij een steeds grotere inspanning vanwege 

toenemende vraag. Daardoor ontstaat er soms een spanningsveld tussen uitgaven en 
inkomsten. Dankzij uw steun in het afgelopen jaar waren wij in staat onze taak te blijven 
uitoefenen. Daarom zien wij uit naar een nieuw jaar van goede samenwerking en wensen 

wij u een gezegend en gezond nieuwjaar toe! 

Mede namens het bestuur,
Sieb Buiten, directeur
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1741 KIRYAT SHMONA Kehilat OrHaGalil - Adil & Margareth Sapir
1718 KIRYAT YAM Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715 NAHARIJA Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717 NAHARIJA Kehilat Or HaGalil - Ephraïm & Jeannie Goldstein
1794 NAZARETH Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749 NETANJA Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778 PETACH TIKVAH Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739 RISHON LEZIJJON Kehilat Chesed Ve’Emet - David Zadok
1792 SHFAR’AM Ehab & Magda Ashkar
1728 TEL AVIV Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708 TEL AVIV Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748 TEL AVIV Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755 TEL AVIV Aviv Ministries - Dov en Olga Bikas
1735 TIBERIAS Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753 TIBERIAS Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri 

1704  ARAD  Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724 ASHDOD YAACOV Alon en Anne Tamir
1725 EILAT The Shelter - John & Judy Pex
1732 EIN KEREM Beit Netanel - Rachel Netanel
1712 HAIFA Beit Nitzachon - E.Benson
1751 HAIFA Even Haëzer Home
1709 JAFFA Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706 JERUZALEM Be ád Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707 JERUZALEM Judith de Heer
1726 JERUZALEM Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736 JERUZALEM Jerusalem Street Production / HeartRock TV  
  / Jamm - Richard Frieden
1747 JERUZALEM Revive Israël - Asher Intrater
1752 JERUZALEM Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758 JERUZALEM Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760 JERUZALEM Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1771  JERUSALEM   Israel Bible Society - Victor Kalisher 
1775 JERUZALEM Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780 JERUZALEM Peter & Nellie Spaander 
1790 JERUZALEM Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781 KADES BARNEA  Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770 KFAR SABA Love to the Needy - Chaim Barak
1722 MA’ALE ADUMIM Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701 MOD’IN Ot u Mofet - Orna Greenman 
1776 NETANYA Israël College of the Bible - Erez Soref
1720 RAMAT GAN Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703 SEDEROT Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
1708 TEL AVIV Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1729  TEL AVIV  Abundant Life - Ishai & Anat Brenner
1755     TEL AVIV     Dov en Olga Bikas

Projecten Messiaanse bedieningen

Giften zonder vermelding van projectnummer 

worden als Algemene Gift aangemerkt. 

Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Giften
IBAN nummer NL19 INGB 0004651992 
BIC-code: INGBNL2A

Deze wijk heeft zelfs niet de valse schijn 
van de ‘rode lichtjes buurten’ in de grote 
metropolen van de wereld. Het is een ver-
laten buurt, waar alleen de prostituees, 
hun bezoekers en junkies rondzwerven. In 
Israël is drugsverslaving en prostitutie met 
elkaar verweven. De meeste prostituees 
zijn verslaafd aan de heroïne, maar er zijn 
hier ook veel vrouwen verslaafd aan de 
alcohol.
Anat Brenner, de drijvende kracht achter 
‘Chaim Besheva’ (Overvloedig Leven), geeft 
ons uitgebreid informatie. ‘Veel vrouwen 
die werkzaam zijn in de prostitutie worden 
zwanger. Abortus is meestal de volgende 
stap, anderen gaan door met zich te pros-

Zvi Kalisher overleden
Op maandag 17 november overleed  
Zvi Kalisher (1928). 
Als Henryk Kalisher werd hij in 1928 
geboren in de Poolse stad Warschau. 
Hij overleefde het ghetto en de shoah 
en maakte in 1947 aliyah naar Israël. 
Daar leerde hij Jeshua kennen als 
Messias. En zo behoorde hij tot de 
eerste generatie Messiaanse Joden van 
onze tijd. Zijn zoons Meno en Victor 
hebben beide een leidinggevende 
positie in de Messiaanse beweging. In het septembernummer 
schreven wij nog over hen.
Onze gedachten gaan uit naar de familie Kalisher en wij bidden 
om troost van onze hemelse Vader. 

Slim geven
De Belastingdienst controleert steeds nauwkeuriger als het 
gaat om giften. Het CGI heeft een zelfstandige ANBI status 
sinds 1 januari 2008, wat garant staat voor de fiscale aftrek-
baarheid van donaties. Nieuw is de gegarandeerde belasting-
aftrek als u een Overeenkomst afsluit voor minimaal 5 jaar. 
Zonder dat u daarvoor naar een notaris hoeft. Als u ons boven-
dien machtigt voor deze periodieke gift, dan heeft u er geen 
omkijken meer naar. Kijk op onze website onder doneren.

Overvloedig leven in een 
achterbuurt van Tel Aviv

Anat en Ishai Brenner

‘Wij zijn beiden Israëlisch-Joodse gelovigen.’ 
Als wij in Israël van mensen horen dat zij ‘belie-
vers’ zijn, gelovigen, dan weten wij dat het gaat 
om Joodse mensen die geloven dat Jeshua de 
Messias is. Aan het woord is Ishai Brenner, een 
forse man, die zijn arm beschermend om zijn 
vrouw Anat heeft geslagen. Dat laatste is niet 
overbodig, omdat de omgeving van het oude 
centrale busstation van Tel Aviv gevaarlijk is. 
Het is een troosteloze buurt, ver weg van de gla-
moureuze boulevards en de grote toeristenho-
tels bij het strand. De stank van urine is hier zo 
groot dat zelfs de geharde straatkatten van Tel 
Aviv de buurt mijden. 
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Israël
Gemeentenieuws

Lid van: www.israëlplatform.nl

Postbus 795, 7301 BA Apeldoorn
055-8431904  •  info@cgi-holland.nl
Oplage: 9000 ex.

Directie: 
Sieb Buiten  •  s.buiten@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Bestuur: 
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen (secretaris);  
Bram Bleijenberg Bec, Barneveld (penningmeester), Wim Nieuwenhuis, 
St. Maartensbrug, Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl

Voor de actuele sprekersagenda kijk op:
www.cgi-holland.nl

Agenda

Nationale Israëlgebedsdag
7 maart 2015 van 10.30-15.00 uur in Plecht 1, Huizen

TV Uitzendingen ‘De Messias van Israël’

Uitzending gemist?  
Kijk op www.cgi-holland.nl 
of via www.family7.nl/messias

Spreekbeurten
Kijk op de website www.cgi-holland.nl onder ‘sprekers’.

De Engel en Mirjam

En de engel zei tegen haar: Wees 
niet bevreesd, Mirjam, want u 
hebt genade gevonden bij God. 
En zie, u zult zwanger worden en 
een Zoon baren en u zult Hem de 
naam Jeshua geven. Hij zal groot 
zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heer, 
zal Hem de troon van Zijn vader 
David geven, en Hij zal over het 
huis van Jakob Koning zijn tot in 
eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk 
zal geen einde komen.
Lukas 1:30-33

Jip Wijngaarden, 
olieverf op doek 110 x 90 cm
Fotograaf: Menno Alberts

Er worden dit jaar geen kaarten verstuurd.

Shanah tova!
Op deze manier willen wij onze donateurs bedanken die het afgelopen jaar hebben 

gegeven. Dankzij uw steun hebben wij ons werk kunnen doen in Israël en in Nederland. 
In Israël hebben wij Messiaanse gemeenten en bedieningen geholpen bij het uitvoeren 

van hun taken. In Nederland hebben wij kerken en gemeenten geholpen in hun relatie tot 
Israël en de Messiaanse gemeenten.  

Wij zijn onze hemelse Vader dankbaar dat wij jaar op jaar een groei zien in betrokkenheid, 
gebed en financiën. Als organisatie leveren wij een steeds grotere inspanning vanwege 

toenemende vraag. Daardoor ontstaat er soms een spanningsveld tussen uitgaven en 
inkomsten. Dankzij uw steun in het afgelopen jaar waren wij in staat onze taak te blijven 
uitoefenen. Daarom zien wij uit naar een nieuw jaar van goede samenwerking en wensen 

wij u een gezegend en gezond nieuwjaar toe! 

Mede namens het bestuur,
Sieb Buiten, directeur


